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Ligging van het project 

Op een open plek aan de rand van natuurgebied “Tinus” aan de Kleefsedijk te Sevenum, 

aangelegd in 1993/1994 door Ans en Tuut van der Beele, uit liefde voor de natuur,  

in samenwerking met Groengroep Sevenum ~ die hieruit ontstaan is.  

Tinus 

Destijds een stuk arme landbouwgrond.  

Tegenwoordig een natuurgebiedje met vele ecosysteempjes en grote biodiversiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontstaan  

Het idee om een kapelletje voor de dieren te bouwen leeft al járen bij Ans.  

Nu de natuur de laatste jaren nogal in het gedrang komt en steeds meer dieren het 

moeilijk hebben, is de tijd daar om met dit idee aan de slag te gaan en mensen bij elkaar 

te sprokkelen die dit idee een warm hart toedragen. 



 

       Rond 1200 leefde er in Italië een edelman,  

  tegenwoordig bekend als Franciscus van Assisi.  

  Hij gaf zijn leven van rijkdom op  

  om in eenvoud te gaan leven en predikte  

  over de waardeloosheid van aardse bezittingen  

  en over de rijkdom die te vinden is in de natuur.  

  Franciscus beschouwde álle schepselen  

  als zijn broeders en zusters, niet alleen de mens.  

  Hij voelde een groot respect voor al het leven,  

  dat van dieren in het bijzonder. 

  Na zijn dood is Franciscus heilig verklaard. 

  In 1930 werd zijn gedenkdag - 4 oktober,  

  uitgeroepen tot Werelddierendag.  

Vanzelfsprekend dat dit nieuwetijdskapelletje een Franciscuskapelletje wordt. 

En waar kan dit project mooier gerealiseerd worden dan bij Tinus… 

 

Doel Franciscuskapelletje 

Door het bouwen van het Franciscuskapelletje, wordt het gedachtengoed van Sint 

Franciscus als het ware nieuw leven ingeblazen en vertaald naar deze tijd.  

Met het kapelletje wordt een plek gecreëerd waar jong en oud welkom is en wordt op 

een positieve manier aandacht gevraagd voor álle dieren uit het dierenrijk, zowel onze 

huisdieren als dieren buiten in de natuur en in het wild over heel de wereld.  

Er is ruimte voor bewustwording, verbinding, wensen, bezinning enz. enz. Dit alles op 

een speelse manier waarbij cultuur, educatie en liefde voor de natuur samenkomt. 

Ieder jaar wordt op 4 oktober - Werelddierendag, een viering georganiseerd waarin we 

de WENSEN vieren, waarin we de DIEREN vieren, waarin we HET LEVEN vieren. 

Al het andere is denkbaar en mogelijk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitvoering 

Eenieder die in het gedachtengoed gelooft, kan meehelpen met het realiseren van het 

project; de buurt, KBO, Groengroep, Jong Nederland enz. enz.  

Zowel bij de voorbereiding als bij de bouw en de afwerking van het project worden ook 

scholen betrokken om mee te denken en werken.  

Bij de bouw zullen enkele fasen en onderdelen uitbesteed worden; vaktechnische zaken,  

creëren van ruwbouw en dak e.d. waarna vrijwilligers de afronding ter hand nemen, met 

een vakman die een oogje in het zeil houdt. 

Het (dak van het) kapelletje krijgt de vorm van een dennenboom en wordt merendeels 

gebouwd van oude materialen. Ook wordt bij de bouw rekening gehouden met kieren, 

gaten en sleuven zodat er insecten en vleermuizen kunnen huizen. 

Het plafond aan de binnenkant wordt beschilderd als een hemel met sterren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De binnenmuren worden betegeld. De tegeltjes worden van te voren door jong en oud 

voorzien van tekeningen en teksten over wat dieren voor hen betekenen.  

 

 

 

 



Omgeving 

De omgeving van het Franciscuskapelletje wordt op een natuurlijke manier aangekleed 

met bomen en struiken, bloemen en planten passend bij de rest.  

Er komt een bijenhotel en ook bij de bouw van het kapelletje wordt rekening gehouden 

met een onderkomen voor allerlei dierensoorten. 

Op een houten bankje kunnen bezoekers, al dan niet ter bezinning, even rusten en 

genieten van al wat er loopt, vliegt, kruipt, zoemt, fluit, groeit en bloeit. 

Het maken van een plan en de uitvoering ervan, zal zoveel mogelijk verweven worden 

in leerprojecten voor basisschoolkinderen en scholieren van voorgezet onderwijs. 

In een wensput kan men, op voorspraak van de Heilige Franciscus, een wens deponeren, 

bijvoorbeeld voor een (ziek) huisdier of dieren die het moeilijk hebben zoals tijdens de 

bosbranden momenteel in Australië (januari 2020). Een briefje als dank aan Sint Franciscus 

kan natuurlijk ook. Een en ander wordt voorzien van kindvriendelijke informatie. 

 

 

 

 

 

 

bestaande poel met daarin  

de poelkikker ~ Pelophylax lessonae, 

 die op de rode lijst staat… 

Kapelletje met 

huisvestingsmogelijkheden 

voor insecten en vleermuizen 

wensput 

bankje bijen- en insectenhotel 



 

 

 

 

Je kunt het zien als een Geloof, 

een geloof voor de Natuur. 

Mensen bij elkaar sprokkelen, 

die ook geloven in dit geloof 

en dit ieder jaar met Dierendag VIEREN. 

En er in geloven,  

dat dit een mooi geloof is.  
 

 

                                                - Ans 

 

 

 

 

 

Geloven 


