Winamer kattenbel,

Het is aan jullie, als lezers van it fuottenein, vast niet voorbijgegaan dat
een aantal dorpsgenoten dit jaar heeft uitgeroepen als “Jaar van de kat”.
Dit heeft alles te maken met onze bijnaam; de Winamer katten. Hierover
heeft een oud dorpsgenoot “Willem Lodewijk” van Harinxma, al eens een mooi
informatief stuk geschreven.

Aan mij werd gevraagd om dit eens onder de loep te nemen en een
nieuw stukje te schrijven. Op dat verzoek heb ik “ja” gezegd en ik ben het
gaan lezen. Het staat op onze website. |k kwam tot de conclusie dat ik
geen beter of mooier stukje kon schrijven en ik raad dan ook iedereen aan het
op de website op te zoeken.

Zo makkelijk wil ik me er niet van afmaken, dus er zal elke keer een
stukje van mij verschijnen over de kat.

In dit fuottenein gaat het over de functie van de kat.

Tegenwoordig is een kat in huis vooral een gezelschapsdier, maar “in den

beginne” was dat anders. Katten waren uiterst bedrevenin het vangen
van ratten en muizen, beesten die de mens het leven zuur maakte coor de
voorraden aan graan en ander eten aan te vreten en ook de verspreiding van
ziektes door dit “ongedierte” was niet wenselijk. De kat profiteerde van de ruime
aanwezigheid van 4 prooidieren in de
nabijheid van de mens N - en ook hield de
mens de roofdieren die ’ het weer op de kat
hadden voorzien op

" (T

winsituatie dus. De kat
boord van schepen, en
kielzog van de mens en
hele wereld. De wilde

ging ook mee aan
veroverde in het
zijn ongedierte de
kat werd zo getemd

en is nooit meer vertrokken.
De mens kreeg, - tenminste hier in
het westen, ' - andere methodes
om hun voorraden te beschermen maar de kat is gebleven. In allerlei

lieve dieren??

Marianne (in bezit van een hond, een kat komt er niet in) ‘




