
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

Ga de Cleene Hooge! 

 

Opening wandelommetje linksom 

door de Cleene Hooge 

 

20 oktober 2012 om 10.00 uur bij de 

BOOM door Wethouder Chris Simons  
 

Steek je kop in de wind en je neus 

Naar omhoog. Druk je hakken stavast 

In het zand. Adem diep als een reus. 

Valt je oog op het gras? Het verrast 

Als het wast zelfs de boer op zijn land.  

Ga! 

 

Zet een voet om een voet zoek de west 

Als een stuurman. Kompas in het hart 

Van de zon. Door de gaaien geprest 

Voor de duur van een vlucht, ligt de start 

In de cirkel die vóór jou begon. 

Ga! 

 

Waan je thuis, even thuis in de tuin 

In de boomhut. De wereld zo groot 

Als je wou. Toen de boom tot zijn kruin 

Een onmetelijk rijk bood. Zo groot 

Als de droom die nooit eindigen zou. 

Ga! 

 

Je ontketent en levert ze in 

Aan de grens. In dit land ben je vrij 

Als de zee. En je loopt van begin 

Naar begin als een mens. Aan je zij 

Rennen mieren hier blij met je mee. 

Ga!  

 

Henri Looymans , stadsdichter Middelburg 

Wijktafel Griffioen  

Ka�endijke/ 

Drucker  

S�ch�ng 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbieding cheque door wijkwethouder Chris Simons, 22 september 2012 

foto Marja van Noort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleg pontje in volle gang, 8 oktober 2012 

foto  Jan Hendriksen  

 

Trekpontje 

 

Brug 

 

Ommetje 
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