
Paddenstoelentijd op Meermond 

Zaterdagmorgen half negen. Een rilling van huiver trekt langs mijn ruggengraat. Oef, een 

regendruppel piept mijn kraag in. Wat drijft mij op dit tijdstip Park Meermond in? Het is de 

schoonheid van de paddenstoel. Ze zijn er nu volop! We hebben ze met onze vrijwilligersgroep weer 

volop in het zicht gezet. Het onkruid is opgeruimd, en de paddenstoelen staan weer prominent in 

beeld. Wie nu een wandeling over het park komt maken kan het allemaal komen zien. Paddenstoelen 

met dreigende namen als dodemansvinger. De zwarte vingers van een dode hand grijpen klauwend 

in de lucht, op natte stammetjes. Akelig  beeld. Maar nu goed te zien, in de ijsvogelpoel, voor wie een 

paar waterdichte schoenen aan trekt.  En kijk dan ook meteen naar de geschubde inktzwam. Even 

verder op, in het gras. Heel smakelijk om te eten. Maar weer niet te verwarren met de kale 

inktzwam, die je niet kunt eten in combinatie met een glas wijn. Slecht idee in deze tijd van de 

Beaujolais Primeur. En dan is er nog de judasoor, die groeit op een omgevallen iep. Een heel eetbare 

paddenstoel. Die is inmiddels afgevoerd naar Heemtuin Heimanshof in de Haarlemmermeer. Daar zal 

hij liefdevol verder worden opgekweekt voor consumptie, want die judasoor, dat is een lekker 

paddenstoeltje! Kom gerust eens kijken op Meermond naar de enorme variatie aan paddenstoelen. 

Maar steek niet alles zo maar in de mond. Blijf kijken en nadenken.  
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