
NL-doet Kerkhofopknapdag Rottum groot succes! 
 
 
 
33 mensen ,van jong tot oud, hebben er aan meegewerkt met van alles; 
Er zijn taarten, quiches en flammenkuche gebakken voor de harde 
werkers en er was koffie en koek. 
Een lekkere lunch met sandwiches, verse Groninger mosterdsoep, een 
goed aangeklede borrel met soft-jazz van onze dorpsbewoner Rudd 
Hofman en vriend. 
 
 
Op het kerkhof is een mooie rode treurbeuk geplant en bloeiende 
bloembolletjes, die gedoneerd zijn door Annemarie Ridder van All 
Seasons, bloemen en meer uit Middelstum, die ook in ons dorp woont. 
Verder zijn er nog witte gebroken hartjes gezet….maar die moeten nog in 
bloei komen. Tot zover het groen. 
 

 
 
Bij het grijs [de grafmonumenten e.d.] zijn er hekken schoongemaakt en 
geverfd. 
Er is betetterd, onkruid tussen de stenen verwijderd, schelpen tussen en 
lags de graven gestrooid om het maaien te vereenvoudigen. 



 
 
 
 
Het was ondanks de buien af en toe, een zonnige mooie dag en weer 
bleek voor het kerkhof; 

 
Vele handen maken licht werk! 
 
 


