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1200-1600: De Kloostertijd 

 

 

 Hoe heten de bewoners van een 

Klooster? 

 Wie is de baas in zo’n klooster? 

 Zaten de mannen en vrouwen in het 

zelfde gebouw? 

 Waar bevond zich het klooster eigenlijk? 

 Moest het klooster zich verdedigen 

tegen rondzwervende bendes? 

 Wat is een kloostermop? 

 

 

 

1600-1900: Een vredig dorp  

 

 

 Wie hebben er vroeger in ons dorp 

gewoond? 

 Werden de Rottummer vroeger heel erg 

oud? 

 

 Wanneer werd de kerk gebouwd? 

 Hoeveel mensen kunnen in de kerk? 

 Hoe wisten de mensen in het dorp dat de 

kerkdienst begon? 

 

 Hoe vaak moet het uurwerk worden 

opgewonden? 

 Werkt het klokwerk op elektriciteit of op 

een andere kracht? 

 Hoe wordt het orgel aangedreven? 
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1850-1980: Rottum heeft industrie 

 

 Wat werd in de fabriek van Rottum 

gemaakt? 

 Waar werd de grondstof klei 

gewonnen? 

 

 Waar woonden de mannen die 

werkten in de fabriek Ceres? 

 Hoe gingen zij naar hun werk? 

 

 Waren er echt vijf kroegen in het dorp? 

 Waar stonden die kroegen? 

 Waarom werd de zuidoosthoek van de 

wierde afgegraven? Waarheen werd 

deze terpaarde afgevoerd? 

 

 

Drie middagen op zoek naar het verleden van 

Rottum: 

Zaterdagmiddag 4 november 

15.00-16.30 

Na de Reformatie 

We gaan naar de kerk, 

Kijken hoe het torenuurwerk werkt 

Kijken op de begraafplaats wie er vroeger in ons 

dorp hebben gewoond 

Het verhaal van dominee Wil Ockels 

 

Zaterdagmiddag 18 november 

15.00-16.30 uur  

Terug naar de Kloostertijd 

We bekijken een video over hoe het vroeger was 

We lopen langs de Kloostergracht 

Het verhaal van Willem van Wijnen 

 

Zaterdagmiddag 25 november 

15.00-16.30 uur 

Rottum Industrialiseert 

We bekijken de schoorstenen en de werkplaats 

van Ceres 

We bezoeken de vijf kroegen van Rottum 

We kijken hoe de mensen vroeger woonden in 

het Hoeske van Thais Jaoptje 

Het verhaal van Bert Lanjouw 

Aanmelden: 

michielherweijer@icloud.com 

Aan deelname aan deze activiteit zijn geen 
kosten verbonden. Alleen jongeren die in 
Rottum en omgeving wonen kunnen aan deze 
activiteit deelnemen. De activiteit is een 
initiatief van de Vereniging Dorpsbelangen 
Rottum (VDR). Het startpunt is 4/11 de Kerk en 
18/11 en 25/11 het Dorpshuis de Kloosterstee. 
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