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DE    BANK 

Daar staat ie dan, DE BANK 
Product van de bovenste plank 

Gelegd in glanzend mozaïek 
Bestemd voor het publiek 

 
Hoe kom je aan zo’n klus 

Och, zomaar iemands inval voor de bus bij de Plus 
IJverige kartrekkers omarmen het idee 

En kunnen er wat mee 
Zowel jeugd, designers als bejaard 

Zetten ons dorpje op de kaart 
 

Gezwind wordt Bertus’ timmerstee 
Verbouwd tot Lucy’s atelier 

  Er verrijst een betonnen creatie 
Door vaklui van prestatie 

 
Dan verschijnt de fijnekneepjesploeg 

Voor ‘s avonds laat en ’s morgens vroeg 
Compleet met spatel, schaar en ‘pleisterkit’ 

Voor finishing Touch, als alles meezit 
Na schier eindeloos gepriegel en plamuur 

Volgen knip en plak, pietje secuur 
 

Glazen steentjes belanden 
Onder vaardig vlugge handen 

Als kleurige juweeltjes 
Op de bankpaneeltjes 

 
En gelijk een ontluikende bloem 

Ontvouwt zich uit ‘t monnikenwerk 
Van vele honderd uren 

Op ’t thema voortborduren 
Het spel van vormen, kleur en glans 

En blijkt alles in balans 
 

Nog een laatste voeg 
Dan is ’t genoeg 

Voor een waar huzarenstukje mozaïekacrobatiek 
Een huismerk, ijzersterk 

Verwacht je anders van Vasse energiek? 
 

Daar staat ie dan, DE BANK 
Te stralen vrij en frank 

Te midden van Vassers invalswegen 
Onder Kèèrk’n Jozefs zegen 

 
Laat dan dit dorpseigen pareltje fijn 

Aan eigenheimer en toerist 
Een uitnodiging zijn 

Mogen zij zich er vlijen en vermeien 
In mijmering en geneugt’ 

In verwondering en vreugd’ 


