
 
 

 

Uitnodiging 
 

 

Voor de feestelijke opening van  

“De Dorpshuiskamer” 

 

Beste Ruttenaren/dorpsgenoten, 

In de afgelopen maanden hebben we verschillende gesprekken gevoerd met mensen uit het dorp 

over de vraag; “Wat is ervoor nodig dat Rutten een leefbaar en bruisend dorp blijft?” Zeker nu veel 

voorzieningen er niet meer zijn.  

Uit al die gesprekken kwam naar voren dat het elkaar blijven ontmoeten in het dorp toch heel 

belangrijk is. Ontmoeten gebeurt al op veel plekken; denk aan kerk, verenigingen en clubs.  

Maar ontmoeting tussen jong en oud, waar ideeën ontstaan en uitgewerkt worden, waar vraag en 
aanbod elkaar vinden, dat willen we met “De Dorpshuiskamer” bereiken. Hoe?  
Dat horen jullie op de feestelijke opening van dit bijzondere initiatief. Daarom is  Iedereen uit 
Rutten en buitengebied van harte uitgenodigd. Want “De Dorpshuiskamer” is een initiatief voor 
en door Ruttenaren! De eerste bijeenkomst vindt plaats op; 

 

Woensdag 20 februari 

Van 10.00 tot 12.00 uur 

In de Stiepe 

Met gratis koffie en thee en iets lekkers erbij. 

 

De volgende woensdagen waarop “De Dorpshuiskamer” haar deuren opent zijn: 

27 februari, (6 maart is er een “special” hierover komt nog informatie in de dorpsmail en op de 

website)13 maart, 20 maart en 27 maart. Nieuwe data in de volgende Rep en Roer! 

Wij verwelkomen u graag op 20 februari, 

Initiatiefgroep “De Dorpshuiskamer” 


